NAIPENDA TANZANIA

Bestuur van de stichting:
Petra Piree

Kees Zagers

Silvian Nies

Maartje Piree

Stichting Naipenda Tanzania

Web: www.stichtingnaipendatanzania.nl
Contact: Naipenda-tanzania@outlook.com
KvK: 93057164

Bankrekening: NL50 TRIO 0320889785

Woord van de voorzitter

Nu we inmiddels een ANBI stichting zijn, wat
betekent dat we als stichting ons inzetten voor een
maatschappelijk nut en tevens dat giften aftrekbaar
zijn, kunnen we volle bak aan de slag met
verbindende- en donaties opleverende activiteiten
en evenementen.

Afgelopen maart is er door de plaatselijke media
aandacht besteed aan onze stichting met een
prachtig artikel op de voorpagina van “Het Contact”
en tevens een plaatsing van het artikel in “Het
Peelbelang".

Allereerst hebben we van
jullie donaties een
boekenkast geschonken aan
de Esilaleischool in Monduli,
Tanzania, om hier de door
onze stichting eerder
geleverde schoolboeken in te bewaren. Daarnaast
hebben we een budget ter beschikking gesteld,
zodat de school de komende periode kopieén kan
maken voor o.a. oefenopgaven van examens.

Inmiddels is onze webshop online. Het doel van
onze website is nog meer inkomsten te verwerven
voor onze stichting, en u kennis te laten maken met
producten die van oorsprong uit Tanzania komen
dan wel gerelateerd zijn aan dit land.

Op 6 juli staat onze stichting met een stand op de
Kennedymarkt in Someren. Twee van onze
bestuursleden gaan de Kennedymars zelf ook
lopen, in onze mooie opvallende gele Naipenda-
Tanzania shirts.

In het najaar organiseren we op 12 oktober, tijdens
een verbindende dag met jeugd van zorgboerderij
D’n Hoef in Lierop, een wandeling, om geld in te
zamelen voor onze stichting. Tevens zullen we bij
deze zorgboerderij een wereldproject doen met
Tanzania als onderwerp.

Meer informatie over deze activiteit vindt u verderop
in deze nieuwsbrief.

Al met al zijn we met zijn allen druk en enthousiast
bezig.

Petra, ook namens de andere bestuursleden.

Onze webshop
Onze webshop is online!

In onze shop kunt u terecht voor Tanzaniaanse-, en
andere leuke producten om
onze stichting te steunen.

In onze webshop bieden wij
o.a. Tanzaniaanse koffie,
originele Massai-armbandjes
en rompertjes met een
persoonlijk ontwerp aan.

Neem eens een kijkje!

Alle opbrengsten komen ten goede aan de stichting.

Kennedymarkt

Tijdens de Kennedymars op 5 en 6 juli zal Stichting
Naipenda Tanzania met een stand
vertegenwoordigd zijn op de Kennedymarkt.

Deze markt wordt gehouden op 6 julivan 10.00 tot
16.00 uur.

In onze stand kunt u terecht voor informatie over
onze stichting. Ook bieden wij producten aan uit
onze webshop, waarmee u de stichting
ondersteunt.




Ervaringen van Maartje in Tanzania

In de laatste nieuwsbrief was ik al begonnen met
mijn verhaal over de ervaringen in Tanzania. Ik heb
het toen vooral gehad over de straten.

Daarnaast had ik beloofd dat ik nu wat zou vertellen
over het schooltje waar ik 4 weken lang
vrijwilligerswerk heb gedaan.

Vanaf het huis waar ik verbleef, liep ik iedere
ochtend om half 9 naar de school, waar je over een
zandpad kwam, door een klein steegje. De school
was met hekken omringd. Maar sommige hekken
lagen half omver en er zaten vele gaten in. Het hek
zou moeten zorgen dat buiten schooltijd niemand
naar binnen komt.

Als ik op school binnenkwam, waren de leerlingen
al binnen en vaak was de lerares al begonnen met
de eerste les. Dit was altijd hetzelfde. De lerares
schrijft woorden op het bord en die woorden lezen
ze dan klassikaal op. Daarna moeten de leerlingen
de woorden overschrijven.

Zodra ik in de klas kwam ging de lerares achterin op
een bankje zitten, naast de leerlingen en over het
algemeen ook slapen. Hiervoor hadden ze geen
schaamte.

In Nederland kunnen we ons dit niet voorstellen. Dit
liet me wel zien hoeveel anders het daar gaat.

Ik liet het altijd maar gaan en ging voorin zitten op
de docentenstoel achter het bureau, dat vol lag met
boeken en schriften.

Langzaam kwamen de leerlingen dan in een rijtje bij
me staan om hun werk te laten nakijken. En ja, dan
wilden ze de eerste zijn, dus gingen ze soms duwen,
ze waren erg gedreven om alles goed te hebben.

Soms als ze een vraag niet goed hadden, probeerde
ik uit te leggen wat er dan niet goed was, maar dat
begrepen ze totaal niet, want ze schreven alleen
maar over van het bord. Dus als er een fout op het
bord stond, had iedereen het fout.

Zo zijn we nog maar aan het begin van de ochtend,
en al zoveel verschillen. De rest van de ochtend
verliep een beetje hetzelfde.

Maar natuurlijk zijn er ook dingen hetzelfde, zoals
de reken- en schrijflessen die ze krijgen en ze
hebben ook net zoals bij ons gewoon pauzes,
waarin ze met z’n allen het klimrek op gaan. Hier zal
ik de volgende keer nog wel meer op ingaan.

In de volgende nieuwsbrief zal ik meer vertellen
over hoe de rest van de dag verloopt met de
verschillen en overeenkomsten.

Maartje.

Vooraankondiging wandeling 12-10-2025

Stichting Naipenda Tanzania organiseert op
zondag 12 oktober a.s van 10.00-14.00u. een
wandeltocht, samen met Zorgboerderij “D’'n Hoef”
in de omgeving van Lierop.

Deze dag heeft een verbindend karakter met de
jeugd van de Zorgboerderij.

De wandeltocht heeft een lengte van+10 km en
start en finish is bij "Zorgboerderij D'n Hoef
Lierop’, Vaarsehoef 3 Lierop.

De opbrengsten van deze wandeltocht komen
geheel ten goede aan de stichting.

Nadere informatie volgt nog.

Wist u dat?

Enkele Swahili woorden:

Jambo = hallo

Asante = dank je wel
Asante sana = heel erg bedankt
Kahawa = koffie
Naipenda = ik hou van je
Karibu = welkom

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio september.




